
 

 



 

 

Buiten onze Marokkaanse gids beschikken wij ook nog over 4 muildieren en 4 

muildierdrijvers.  Er is tevens nog een Marokkaanse kok.  De ezeldrijvers laten zich  



meevoeren op hun muildier maar de kok dient de gehele weg ook te voet af te leggen. 

 

 



 

 



 

 



 

 

Elke dag zorgt de kok ervoor dat we twee keer een warme maaltijd krijgen.  Ook in de gîtes 

en de hotels kook onze kok voor ons. 



 

 



 

 

Hier zie je onze vier muildieren.  Ze zijn zeer tam en kennen de weg. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

We zitten in een mooie gîte.  De eigenaar ervan is gehuwd met een Belgische. 



 

Dinsdag 10 mei 2022 

 Van  : Rbat (1758 m) 

 Tot  : Aguerzaga (1760 m) 

 Afstand  :  16 km 

 Stijgen  :  500 m 

 Dalen  :  500 m 

 Duur         :  6 uur 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
Onze gids demonstreert hoe een muilezel beklommen wordt.  Een muildier is een kruising 



tussen een paardenmerrie en een ezelhengst.  Een muilezel is een kruising van een ezelin met 

een paardenhengst. 

 

 



 

 



 

 

Onze gids beschermt ook zijn aangezicht tegen de zon. 



 

 



 

 

We komen onderweg een waterput tegen.  De emmer dient ongeveer twintig meter naar 

beneden te gaan om drinkbaar water te bekomen. 



 

 



 

 

Na het middageten is er een siësta van ongeveer 1 uur. 



 

 



 

 

Als de ezels bergop dienen te gaan worden ze wel wat ontlast en hoeven ze hun ezeldrijver 

niet te dragen.  De ezeldrijvers hebben respect voor hun dieren. 



 

 



 

 

De oudste ezeldrijver is 76 jaar en heet eveneens Mohammed.  Hij loopt rechts achteraan. 



 

 



 

 



 

 

Deze maal overnachten we in een minder comfortabele gîte en dienen we allemaal op een 

matras op de grond te slapen in één grote zaal. 



 

 

In dit groepje zit maar één Marokkaan (onze gids Mohammed).  Naast hem zie je Danny die 

even een traditioneel kleed heeft aangetrokken.  En het moet gezegd; Danny ziet er toch wel 

een beetje als een Marokkaan uit. 



 

 

Vandaag was het Patrick zijn verjaardag en onze kok heeft zowaar een taart gebakken voor de 

jarige (en ook voor ons).  Proficiat Patrick.  Dit is een verjaardag dat je niet vlug zal vergeten. 



Woensdag 11 mei 2022 

 Van  : Aguerzaga (1760 m) 

 Tot  : Boutaghrar (1600 m) 

 Afstand  :  17 km 

 Stijgen  :  200 m 

 Dalen  :  300 m 

 Duur         :  6 uur 

 

 



 

 



 

 

En net als gisteren is het ongeveer 35 °C.  Gelukkig is er een licht briesje dat voor enige 

afkoeling zorgt. 



 

 



 

 

Machteld haar schoenzool is losgekomen.  Mohammed heeft echter naald en draad mee en 

herstelt de schoen. 



 

 



 

 

Vandaag kunnen we er niet aan ontkomen.  We dienen regelmatig door het water te stappen. 



 

 



 

 



 

De affodil, bloem op de voorgrond is een vaste plant.  De gedroogde stengels worden in 

sommige landen gebruikt om manden mee te vlechten.   



 

 


